
 

Woensdag 3 september 

Woensdag 3 september was Caroline er weer. Ze vindt het leuk bij ons, maar ze is op zoek 

naar vrijwilligerswerk met meer uren. Voorlopig blijft ze ons helpen en Tryntsje neemt haar 

onder haar hoede. Ze zijn verder gegaan met schoffelen van de paden en - waar nodig - gaten 

opvullen. Daar kregen ze complimenten over van een mevrouw die met een rollator in ons 

park wandelde. Tijdens een rondje langs het water ontdekten Rein en Joop een tentje met een 

fiets. Blijkbaar lag daar iemand in te slapen. Na wat roepen ging de rits open en kwam er een 

slaperig gezicht tevoorschijn. Hij zei in het Engels dat het tijdelijk was en dat hij weg zou 

gaan. Daar vertrouwden ze op en ze zijn niet meer gaan kijken. Ja, en dan het verhaal van het 

insectenhotel dat we vorige week niet van zijn plaats kregen. We zijn eerst gaan graven om 

grond rond de ijzeren pinnen weg te halen. Op die pinnen zit een vierkant gat waar de palen 

invallen. Met zijn vieren probeerden we het hele geval omhoog te trekken en dat lukte boven 

verwachting!!!! We hebben de kast op de ramenwagen gelegd en de pinnen van de palen 

geslagen. De verhuizing kon beginnen. Het hotel moest naar een zonnige plek en daarvoor is 

links van het pad naar de vijver gekozen. Ter plekke stelden we de plaats vast waar de ijzers in 

de grond moesten en met een voorhamer en een stammetje zijn die er in geslagen. Met wat 

duwen en trekken kregen we de palen van de kast erin. Nu moest het hotel weer gevuld 

worden en dat duurde even omdat er veel ingaat. Nu maar afwachten of de insecten het weten 

te vinden. We hadden op de oude plek een verhuisbericht kunnen achterlaten maar dat werd 

afgekeurd …... Rob is weer met zijn specialiteit - het verwijderen van Braam - verder gegaan. 

De foto’s zijn – zoals u wellicht zult merken - van een iets mindere kwaliteit, omdat Tineke - 

onze fotograaf - ermee is gestopt. De foto’s komen nu voornamelijk van Joop, die zijn best 

doet een mooi beeld van alles te verzorgen. Daartoe is hij ook op stap gegaan naar wat er 

groeit en -  jawel hoor - er was genoeg te vinden. Zo is bij de Eik weer Herfsttijloos te zien en 

natuurlijk Braam die altijd voldoende voorradig is. Bij de vijver staat de Grote Pimpernel weer 

in bloei en er zijn ook al Mispelvruchten te zien. Op de heideheuvel bloeit weer de Blauwe 

knoop en ook de Heide doet het goed. 
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Woensdag 10 september 

 We waren op woensdag 10 september pas gearriveerd, toen er een mevrouw kwam vertellen 

dat er een tentje langs het pad bij de plas stond. Tryntsje had gezien dat er iemand met de fiets 

weg was gegaan. Waarschijnlijk dezelfde persoon die er vorige week ook al stond. Jan en 

Joop zijn er met de kruiwagen heengegaan en inderdaad: het was hetzelfde tentje. Het zat op 

slot maar met 6 haringen loshalen kon het tentje met inhoud afgevoerd worden. We hebben 

het in de container gelegd voor het geval de eigenaar op zou komen dagen. Daarna, toen we 

aan het eind van de middag weggingen, hebben we het voor de poort gelegd. Hij moet maar 

een ander plekje zoeken om illegaal te kamperen!! Tryntsje is een uurtje bezig geweest met 

onkruid verwijderen in het heideveldje, dat houdt ze goed bij! Het had de vorige dag flink 

geregend, maar het was toch al droog langs de vijver. Er kon dus gemaaid worden. Peter is aan 

de slag gegaan en het ging inderdaad prima, zonder vast te lopen in de modder. Hij heeft het 

helemaal af gekregen, inclusief de begroeiing naast het bruggetje. Omdat Tineke er mee 

gestopt is als bestuurslid van de Stichting waren we op zoek naar een vervanger. Tot onze 

vreugde heeft Peter zich beschikbaar gesteld. Nu zijn we weer met 5 personen, wat nodig is 

om tot goede besluiten te komen. Caroline was er ook weer en ze heeft met Tryntsje en Rob 

heel wat jonge Esdoorn en Braam verwijderd. Ze was een beetje klaar met schoffelen en gelijk 

heeft ze. In de buurt van het bruggetje stond een grote dode Vlierstruik die van Jan en Rein 

weg kon. Rommert is er met de trekzaag aan de gang gegaan en heeft hem helemaal weg 

gekregen. Daar tegenover stonden jonge Esdoornbomen die ook weg mochten. Met de 

kettingzaag lagen ze zo om en kon het kort maken beginnen. Dat is ook af, nu moet alles nog 

afgevoerd worden. Daar zijn we volgende week wel even mee bezig! En zo zijn we weer een 

middag bezig geweest het park te onderhouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 17 september 

Woensdag 17 september lag er dus heel veel maaisel en kort gezaagde stammetjes op ons te 

wachten. Het maaisel harken ging wat stroef door de onderlaag, die vorig jaar niet gemaaid 

was. We hebben een begin gemaakt, want er lag erg veel. Ook het hout is gedeeltelijk 

opgeruimd .Jan heeft mooie foto's genomen, o.a. van de zwarte bessen van de Salomonszegel 

en van de bellen van de Hop. Verder heeft Caroline veel jonge Esdoorn verwijderd. Ze weet 

nu hoe die er uitzien. Rob is weer met Braam verwijderen bezig geweest. Die struiken krijgen 

nu al schrik als ze Rob aan zien komen! Het is een kwestie van volhouden om de Braam in 

toom te houden. Rond de container vallen nu veel eikels, we denken erover een helm op te 

zetten tijdens het koffiedrinken …..  

Zwarte toorts 

Verbascum nigrum 
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Woensdag 24 september 

Op woensdag 24 september was er een frisse wind maar het zonnetje scheen en het was droog. 

Dat was het maaisel ook dat nog bij de vijver lag. Jan, Rein en Joop zijn aan het harken 

gegaan en al spoedig lagen er flinke hopen om afgevoerd te worden. Het was zoveel dat we 

wel 8 wagens met een flinke kop erop afgevoerd hebben. Gelukkig woog het niet zoveel. Bij 

het wegharken ontdekte we ook nog mooie Elfenbankjes op een Berk. Aan de andere kant van 

de vijver is Nico gaan maaien, waarna Rommert het direct weg harkte en opruimde. Jan heeft 

na de pauze nog wat klein hout opgeruimd van de dode Vlier, die we verwijderd hadden. Rob 

is weer verder gegaan met de Braam langs het Bospad en dat begint nu op te schieten. Peter en 

Joop hebben het maaisel langs de waterkant op het zand van de nieuwe schoeiing geharkt, 

zodat daar - naar ze hopen - straks als het verteerd is iets op gaat groeien. Zodra we gevallen 

blad gaan afvoeren gaat dat daar ook op en kan er compost gaan ontstaan. Het is te merken dat 

de herfst nadert, zo ontdekte Joop mooie grote Parasolzwammen (Macrolepiota procara) 

waarvan hij een foto maakte. 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaaid gras 

afvoeren 


